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Dat is wat we zullen ervaren!
Arie van der Stoep

Dit is een moeilijke tijd. Moeilijk om te weten waaraan we goed doen, en moeilijk vanwege alle
crisisomstandigheden die we tegenkomen. Toch, in geloof zeggen we mét David: Hij leidt mij in
de rechte sporen (1). En met Jezus, toen Hij naar het kruis ging: ... de Heer HEER (= mijn Vader)
helpt mij (2).

Dit laatste lezen we niet in het Nieuwe Testament, maar in het Oude. Zoals daarin - eeuwen vooraf -
veel meer over Jezus werd geopenbaard. Zo sprak Jezus door Jesaja al: Mijn rug heb ik gegeven aan wie
sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor
smadelijk speeksel (3).

Naar Gods doel voor ons

Deze vreselijke ervaring maakte voor Jezus deel uit van de weg die Hij moest gaan, van wat voor Hem
de rechte sporen uit Psalm 23 waren. Of: het 'spoor van de gerechtigheid’, zoals een andere vertaling
zegt. (1). Dat is de weg van het brengen van redding, hulp en herstel.

Maar ook ons wil God langs het 'spoor van de gerechtigheid’ leiden. Om ook door ons, als discipelen
van Jezus, onder zijn leiding redding, hulp en herstel te brengen voor de wereld. Voor onze omgeving.

Zo'n weg gaan, is niet altijd gemakkelijk. Maar die brengt ons wel naar Gods doel voor ons: de
volmaaktheid. Naar de bestemming waarover David sprak: Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in
lengte van dagen - ik zal nu en voor eeuwig in Gods nabijheid mogen wonen (Psalm 23:6b).

Hij zal mij nooit verlaten

Dat spoor van de gerechtigheid volgen, behoort namelijk tot het leven uit God. Het leven vanuit zijn
kracht en liefde, dat vruchten voortbrengt en liefde en genade uitdeelt ). Tot glorie voor Jezus en tot
zegen van de wereld. Het is de weg van het volgen van het Lam dat zijn leven voor die wereld gaf! (5)

Daarom, al kost ons dit soms lijden en hebben we het daar moeilijk mee, we zeggen mét Jezus, toen Hij
naar het kruis ging: ... de Heer Heer helpt mij, daarom werd (word) ik niet te schande! (2) Gods doel voor
mij zal ik bereiken. Hij zal mij nooit verlaten ().

Om die reden moedigt de Hebreeén-schrijver ons aan: Heft dan de slappe handen op en strekt de
knikkende knieén, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, niet uit het lid zal
geraken, doch veeleer zal genezen (7). Dat is wat we, die weg gaande, zullen ervaren!

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 23:3.

... Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naam wil.
Psalm 23:3 (HSV).

... Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

(2) Jesaja 50:7.



Maar de Heer Heer helpt mij, daarom werd ik niet te schande; ... (Integendeel, door het gaan van die weg
werd Jezus de grote overwinnaar die zelfs de dood overwon - AvdS).

(3) Jesaja 50:6 (Oude testament).
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat
heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.

Matteiis 26:67; 27:67 (Nieuwe Testament).
Toen spuwden zij Hem in het aangezicht en sloegen Hem met vuisten; anderen sloegen Hem in het gelaat
... Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij ...

) Filippenzen 1:9-11.
... Dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus (= tegen de dag dat Hij
terugkomt - AvdS), vervuld van de vrucht van gerechtigheid, ...

(5) Openbaring 14:4.
... Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat...

(6) Hebreeén 13:5b.
... Hij heeft gezegd: Ik zal je geenszins begeven, Ik zal je geenszins verlaten.

(7) Hebreeén 12:12.
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieén, en maakt een recht spoor met jullie voeten,
opdat hetgeen kreupel is, niet uit het lid zal geraken, doch veeleer zal genezen.
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